
Collectedoelen januari  

7 januari -  Diaconaal werk van eigen gemeente                                                                             
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van 
de eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf. 

21 januari - ZOA, van noodhulp tot wederopbouw 
Van de ene op de andere dag sta je met lege handen, ben je alles kwijt. Door 
geweld, bommen. Je slaat angstig op de vlucht. Je kinderen huilen, ze zijn 
hongerig. 
Ver weg? Niet voor meer dan 100 miljoen mensen die alles zijn kwijtgeraakt door 
een oorlog of natuurramp. 
Samen kunnen we er zijn voor onze naasten in nood. We willen naast hen staan, 
te hulp schieten met eerste levensbehoeften. En ze daarna helpen bij het 
opbouwen van een nieuw bestaan, bijvoorbeeld door training en onderwijs. 
Ieder is mens geschapen naar het beeld van God. We zijn ervan overtuigd dat 
het leven van ieder mens telt. Samen zetten we ons hiervoor in.  
Meer lezen: www.zoa.nl 
 
28 januari - Diaconaal werk van eigen gemeente                                                                             
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van 
de eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf. 
  



Collectedoelen februari  
 
4 februari  - KIA, Werelddiaconaat, Bangladesh - Beter bestand tegen 
    klimaatverandering 
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker 
met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende 
zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite 
om te overleven. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan 
klimaatverandering. Zo leren zij  bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe 
geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet 
wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en 
evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. 
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/klimaatbangladesh  
 
11 februari  -  Stichting de Instap   
Stichting de Instap is voor nazorg aan ex-gedetineerden. Het justitiepastoraat 
heeft vanuit een oecumenische invalshoek het initiatief tot oprichting genomen. 
De Instap wil een vervolg zijn op het rooms-katholieke en protestantse 
justitiepastoraat binnen de muren. Doel van de Instap is een luisterend oor te 
zijn en zo nodig, een helpende hand te bieden. Daarbij is een huiskamer-met-
koffie een middel om tot ontmoeting en gesprek te komen.  
Meer lezen www.deinstap.nl 
  
18 februari - Diaconaal werk van eigen gemeente                                                                             
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van 
de eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf. 
 
25 februari - Jeugdwerk eigen gemeente  
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het plaatselijk jeugdwerk 
van ons eigen gemeente. 
  

http://www.kerkinactie.nl/klimaatbangladesh


Collectedoelen maart 

3 maart - Dorcas 
Dorcas komt in actie bij armoede, uitsluiting en crisis. We hebben oog voor 
mensen en gemeenschappen die achtergesteld zijn, en we creëren 
mogelijkheden voor hen om tot bloei te komen. Wij geloven in het prachtige 
potentieel dat ieder mens van God heeft gekregen en we voelen ons geroepen 
om naar mensen in nood om te zien.  
Bij een ramp of crisis verlenen we noodhulp en dragen we bij aan wederopbouw. 
Tegelijkertijd investeren we in structurele oplossingen voor armoede en 
uitsluiting. Dit doen we door middel van het stimuleren van ondernemerschap, 
zelfredzaamheid en bescherming van mensen in een kwetsbare situatie.  
Wij werken samen met veel vrijwilligers, bedrijven, kerken en 
partnerorganisaties.  
Meer lezen: www.dorcas.nl 
2e collecte: 
Met ingang van 2024 is het verjaardagsfonds gestopt. In plaats hiervan wordt 2 
maal per jaar gecollecteerd voor de wekelijks aanwezigheid van bloemen in de 
kerk. Deze morgen is de opbrengst van de 2e collecte bestemd voor dit doel. 
 
10 maart - Diaconaal werk van eigen gemeente                                                                             
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van 
de eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf. 
 
17 maart - Paaspakketten minima Heteren                                                                                          
De collecteopbrengst van vandaag is bestemd voor een gezamenlijk initiatief van 
de drie kerken in Heteren. In  2019 hebben de R.K. Caritaswerkgroep en de 
beide protestantse diaconieën besloten om met Pasen, uiteraard met instemming 
van betrokkenen, een paaspakket te schenken aan financieel kwetsbare gezinnen 
in het dorp Heteren. 
 
24 maart  - Jeugdwerk eigen gemeente  
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het plaatselijk jeugdwerk 
van ons eigen gemeente. 
 
31 maart  - Stichting Ontmoeting  
Soms loopt het leven anders dan gewild. Door schulden of verslaving ontstaan 
problemen. De relatie met een partner of familie loopt stuk. Vrienden raken uit 
beeld en het  werk wordt beëindigd. Helemaal vastgelopen en niemand om op 
terug te vallen. Cliënten van Ontmoeting hebben soms een steuntje in de rug 
nodig. Begeleiding op maat. Zodat ze dingen echt anders kunnen gaan doen. 
Uit bewogenheid, gedreven door de liefde van Christus willen wij ons blijven 
inzetten voor kwetsbare mensen. We bieden hen steun, zodat ze hun leven weer 
op de rails krijgen.  
Meer lezen: www.ontmoeting.org 
  



Collectedoelen april  

14 april  -  Tearfund 
Tearfund helpt mensen zelf op te staan uit armoede en onrecht. We bieden 
wereldwijd hulp via lokale organisaties en kerken. Recht doen is voor ons een 
opdracht van God. We helpen waar we kunnen en moedigen mensen aan om de 
wereld mooier te maken. Omdat Tearfund werkt via lokale kerken en christelijke 
organisaties in rampgevoelige gebieden, kunnen wij snel noodhulp geven bij 
rampen en conflicten. Daarnaast bieden we ondersteuning bij de wederopbouw 
en helpen we kwetsbare gemeenschappen om hun weerbaarheid tegen rampen 
te vergroten. 
Meer lezen: www.tearfund.nl 
 
21 april  -  Diaconaal werk van eigen gemeente                                                                             
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van 
de eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf. 
 
28 april - Bartiméus fonds 
Het Bartiméus Fonds is er voor alle mensen met een visuele beperking. Wij 
maken ons er sterk voor dat zij voluit kunnen meedoen. Kinderen hebben onze 
speciale aandacht. Samen met u kunnen wij onderzoek, onderwijs en 
hulpmiddelen mogelijk maken. Dit doen we vanuit onze Bijbelse opdracht en ons 
verlangen om ons in te zetten voor onze naasten.  
Meer lezen: www.bartimeusfonds.nl 
  



Collectedoelen mei  

5 mei  -  Wilde Ganzen, project JZU Hospitaal in Modrica 
Het JZU Hospitaal in Modrica in Bosnië en Herzegovina is een instelling voor 285 
chronische psychiatrische patiënten. Deze patiënten zijn afhankelijk van hulp van 
anderen. Helaas is er in Bosnië en Herzegovina weinig aandacht voor deze groep 
mensen. Er wordt dan ook maar minimaal budget beschikbaar gesteld om deze 
patiënten te verzorgen. 
Het gebouw waarin ze wonen is een schoolgebouw uit de jaren dertig van de 
vorige eeuw. Het is nooit grondig gerenoveerd en bevindt zich in slechte staat. 
De leiding deed daarom een dringend beroep op Stichting Proplan voor 
renovatie. Wilde Ganzen helpt mee en zorgt ervoor dat het door u gedoneerde 
geld volledig wordt besteed aan dat project.  
Meer lezen: www.wildeganzen.nl  
 
12 mei -  Diaconaal werk van eigen gemeente                                                                             
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van 
de eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf. 
 
19 mei -  Woord en daad 
Woord en daad verbindt. Samen met lokale partnerorganisaties werken we 
wereldwijd aan duurzame veranderig van mensen in armoede. We weten ons 
geroepen door Gods liefde en barmhartigheid te weerspiegelen en door te geven, 
juist op plaatsen waar veel ongelijkheid is. Zo veranderen levens, wereldwijd en 
in Nederland. Als kerkelijke gemeente wilt u  ook omzien naar uw naaste die het 
minder heeft. Samen maken we het verschil en creëren we hoop en nieuwe 
kansen. 
Lees meer: woordendaad.nl/kerken  
 
26 mei -  Diaconaal werk van eigen gemeente                                                                             
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van 
de eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf. 
  

https://www.stichtingproplan.nl/
https://woordendaad.nl/kerken


Collectedoelen juni 

2 juni -  Rode Kruis: Het Rode Kruis helpt je 
Het Rode Kruis komt bij rampen, van natuurgeweld tot gewapende conflicten, 
meteen in actie. We willen daarbij zoveel mogelijk levens redden en de meest 
kwetsbaren voorzien in hun basislevensbehoeften. We bieden:Levensreddende 
activiteiten, Medische zorg, Onderdak, Voedsel, Schoon drinkwater, Sanitaire 
voorzieningen en Gemeenschappen weerbaarder maken overal in de wereld. 
Door het Rode Kruis te steunen met deze collecte kunnen wij snel en goed 
(nood)hulp verlenen 
Meer lezen www.rodekruis.nl 
 
9 juni - Diaconaal werk van eigen gemeente                                                                             
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van 
de eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf. 
 
16 juni - Diaconaal werk van eigen gemeente                                                                             
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van 
de eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf. 
 
23 juni -  KIA, Werelddiaconaat, Libanon - Training in thuiszorg biedt 
        werk én hoop 
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het 
buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen 
achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar 
thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de 
kans om in deze sector aan de slag te gaan. Na een thuiszorgtraining kunnen 
cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen 
familieleden en buren. 
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/thuiszorglibanon  
 
30 juni -  Jeugdwerk eigen gemeente  
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het plaatselijk jeugdwerk 
van ons eigen gemeente. 
  

http://www.kerkinactie.nl/thuiszorglibanon


Collectedoelen juli 

7 juli -  Diaconaal werk van eigen gemeente                                                                             
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van 
de eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf. 

21 juli -  Steunfonds het Vakantiebureau 
Iedereen verdient een vakantie. Ook mensen met een zorgbehoefte zoals 
senioren, mensen met een (verstandelijke en/of lichamelijke) beperking en 
mantelzorgers en hun partner met dementie. Dankzij de inzet van veel 
vrijwilligers kunnen zij via Het vakantiebureau genieten van een onbezorgde 
vakantie met veel persoonlijke aandacht in één van de aangepaste zorghotels, 
het vakantieschip Prins Willem-/Alexander of in een groepsaccommodaties in 
Nederland.  
Het vakantiebureau organiseert zorgvakanties zonder winstoogmerk. Alle 
vakanties worden mede mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers, de 
financiële steun van fondsen, donaties en de opbrengst uit collectes.  
Meer lezen: www.hetvakantiebureau.nl/diaconie  
  

http://www.hetvakantiebureau.nl/diaconie


Collectedoelen augustus 

4 augustus - Serve India 
Dit is uw kans om een goed doel te ondersteunen dat verandering brengt voor de 
bevolking van India. Stichting Serve India heeft als missie om de bevolking van 
India te helpen met alfabetisering met behulp van de Bijbel. Wij volbrengen onze 
visie door deze in te zetten op alfabetisering, zodat het woord van God en het 
evangelie toegankelijk wordt voor hen en zij ook in het dagelijkse leven voor 
zichzelf kunnen zorgen. Als goed doel vragen wij om uw ondersteuning, zodat we 
een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de levens van vele mensen in India.  
Meer lezen: serveindia.nl 
 
18 augustus - Stichting bootvluchtelingen, humanitaire (nood)hulp 
Sinds 2015 staan wij klaar voor mensen op de vlucht die niet worden gezien. Wij 
bieden hulp van zo dichtbij mogelijk – binnen of buiten een kamp. Zo kunnen we 
klaarstaan op plekken waar dit het hardst nodig is. 
Waar wij ooit begonnen met reddingsmissies op het strand, zijn wij nu actief op 
verschillende locaties in Griekenland. Duizenden mensen op de vlucht verblijven 
hier maanden tot jaren onder mensonterende omstandigheden. 
Basisvoorzieningen schieten tekort. Wij staan hier klaar met medische hulp en 
psychische steun. Daarnaast zijn wij in 2022 begonnen met medische 
hulpverlening in Oost-Europa 
Meer lezen www.stichtingbootvluchtelingen.nl 
 
25 augustus - Diaconaal werk van eigen gemeente                                                                             
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van 
de eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf. 
  



Collectedoelen september   

1 september -  Nachtopvang de Duif                                                                                                         
De avond- en nachtopvang de Duif in Arnhem is laagdrempelig. De opvang is 
sober maar veilig, warm en gratis. Per nacht biedt de Duif aan ongeveer 20 
mensen een warme en veilige opvang voor de nacht waar een huiselijke sfeer 
heerst. En er is de mogelijkheid om te douchen en kleding te wassen. Wij 
realiseren deze opvang het hele jaar door met ongeveer dertig vrijwilligers. 
De Duif is in april 1990 opgericht als stoelenproject en dus al meer dan 30 jaar 
actief en zijn sporen verdiend. Mensen zijn door verschillende oorzaken dak- of 
thuisloos geworden waardoor ze zo in de knel gekomen zijn dat aandacht, zorg 
en hulp van anderen nodig is. Ieder die geen dak boven zijn hoofd heeft is 
welkom, ongeacht de achtergronden.  
Meer lezen www.nachtopvangdeduif.nl 
 
8 september - Jeugdwerk eigen gemeente  
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het plaatselijk jeugdwerk 
van ons eigen gemeente. 
2e collecte: 
Met ingang van 2024 is het verjaardagsfonds gestopt. In plaats hiervan wordt 2 
maal per jaar gecollecteerd voor de wekelijks aanwezigheid van bloemen in de 
kerk. Deze morgen is de opbrengst van de 2e collecte bestemd voor dit doel. 
 
15 september - De Herberg Heteren 
De Herberg Heteren verzorgt één maal per maand een maaltijd voor 
minderbedeelden en eenzame mensen uit het dorp Heteren. Zo zij kunnen en 
willen mogen de deelnemenden een bijdrage geven. De maaltijden worden 
verzorgd en betaald door de drie plaatselijke kerken. Uw bijdrage voor dit doel is 
van harte aanbevolen. 
 
22 september - Diaconaal werk van eigen gemeente                                                                             
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van 
de eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf. 
 
29 september - Stichting Children's Relief 
Deze stichting ondersteunt kinderen die in Oost-Europa opgroeien in 
achterstandssituaties. 
De drijfveer is steeds het geloof in Jezus Christus. Het is onze overtuiging, dat 
het leven van ieder mens waardevol en kostbaar is. Daarom zet Children’s Relief 
zich vooral in voor Roma kinderen en gezinnen.  
De hulpprojecten zoals bijvoorbeeld Casa Lumina: Kleuterschool, 
huiswerkbegeleiding en ouderbegeleiding in Roemenië en Straatkinderen Opvang 
´Het Arendsnest´ in Oekraïne, richten zich o.a. op goede scholing, opvoeding, 
zorg en aandacht. 
Met uw bijdrage geeft u kinderen kans op een betere toekomst. 
Meer lezen: www.childrensrelief.nl 
  



Collectedoelen oktober  

6 oktober - Christenen voor Israël 
Christenen voor Israël heeft een boodschap van hoop voor Israël en de kerk. God 
is trouw aan Zijn beloften aan Israël en de gemeente. In de Bijbel roept Hij op 
om Zijn volk Israël te zegenen en te troosten. Daarom ondersteunen we diverse 
projecten in Israël en helpen we Joden uit bijvoorbeeld Oekraïne, Ethiopië en 
India bij hun terugkeer naar het land Israël. Via onze lokale partners bieden we 
concrete hulp. Denk aan psychologische hulp voor eenzame 
Holocaustoverlevenden, voedzame maaltijden voor de armen van Jeruzalem en 
intensieve zorg voor meervoudig gehandicapte kinderen. Daarnaast 
ondersteunen we diverse Arabisch-christelijke kerken in Israël. 
Meer lezen: www.christenvoorisrael.nl 
 
13 oktober - KIA, Indonesië, Werelddiaconaat, Kerk versterkt werk en 
     positie van boeren 
Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid-Sumatra. Veel 
boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het 
risico om door grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te 
worden. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren bij het 
overstappen op duurzame landbouw. Ook vormt de kerk spaar- en 
kredietgroepen en leert ze boeren hoe zij voor hun rechten kunnen opkomen.  
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/boerenindonesie  
 
20 oktober - Diaconaal werk van eigen gemeente                                                                             
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van 
de eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf. 
 
27 oktober  -  Dokters van de wereld 
Iedereen moet naar de dokter of de tandarts kunnen, wie je ook bent en waar je 
ook vandaan komt. Helaas is dit voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Dokters 
van de Wereld staat voor deze mensen klaar, zowel in Nederland als wereldwijd. 
In binnen- en buitenland werken wij met vrijwillige artsen, tandartsen en andere 
zorgprofessionals. Zij verlenen zorg aan mensen die worden uitgesloten van 
gezondheidszorg of barrières ervaren. Onze vrijwilligers bieden medische hulp, 
geven voorlichting en helpen mensen de juiste zorg te krijgen. 
Dokters van de Wereld verleent niet alleen zorg en noodhulp, maar pleit ook voor 
structurele veranderingen. Als Nederlandse tak van het internationale netwerk 
Médecins du Monde, zetten wij ons zowel nationaal als internationaal in om 
beleidsmakers te overtuigen en komen zo nodig in actie. 
Meer lezen: doktersvandewereld.org 
  

http://www.kerkinactie.nl/boerenindonesie


Collectedoelen november 

3 november - KIA, Najaarszending, Ghana - Een sterke kerk op een  
      kwetsbare plek 
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn 
christenen in de minderheid. Vooral in de afgelegen dorpen is het leven een 
uitdaging, met slechte wegen en tekort aan schoon drinkwater en elektriciteit. 
Kerken in Noord-Ghana leiden sterke voorgangers op, die de uitdagingen van 
hun leefomgeving begrijpen en de mensen kunnen ondersteunen. Ook leren 
kinderen, met behulp van de Bijbel, lezen in eigen taal. Dit is voor hen een 
manier om uit de armoede te ontsnappen. 
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/kerknoordghana  
  
10 november - Schoenendoosactie 
Onrecht, armoede, oorlog, ongelijkheid. Als het niet goed gaat in een land, raakt 
dat kinderen vaak het meest. Hun bestaan en hun dromen staan op het spel. 
Soms denk je: konden we maar iets doen! Met de Schoenendoosactie kun je 
deze kinderen écht helpen. Die doos vol spullen maakt dat een kind zich gezien 
voelt, naar school kan en weer toekomst ziet.  
Meer lezen www.schoenendoosactie.nl 
 
17 november - Stichting Het Gehandicapte Kind                                                                             
Je bent maar één keer jong. Elke dag die een kind eenzaam doorbrengt is er één 
te veel.  
Kinderen met een handicap sporten veel minder dan hun leeftijdgenootjes zonder 
beperking. Op de gewone sportclub kunnen ze vaak niet terecht. Daarbij gaan ze 
vaak niet naar school of gaan ze naar een school ver van huis. En geschikte 
speelplekken in de buurt zijn er nauwelijks. Hoe maak je dan vriendjes? De 
meeste kinderen leren leven met hun beperking. Hun grootste handicap is dat ze 
niet mee kunnen doen en zich daardoor eenzaam voelen. Met jouw hulp kunnen 
we daar iets aan doen. Samen kunnen we concrete stappen zetten om kinderen 
met en zonder handicap samen te laten spelen, leren en sporten.  
Samen zorgen we dat kinderen met een beperking opgroeien in contact met 
leeftijdgenootjes - met en zonder handicap. Dat ze samen spelen, leren en 
sporten. 
Meer lezen: gehandicaptekind.nl 
 
24 november  - Stichting Hart voor Kinderen 
Het hart van onze missie en de kern van onze activiteiten is de opvang van 
verlaten en kansarme (wees)kinderen en het creëren van een betere toekomst 
voor hen. Dat doen wij op drie manieren: Gezinssponsoring, kindsponsoring en 
incidentele hulpacties. 
De kinderen die wij structureel ondersteunen krijgen een christelijke opvoeding 
waarin ze leren dat er een Vader in de hemel is die onvoorwaardelijk van hen 
houdt. 
Hart voor Kinderen wil het verschil maken tussen iets en niets rondom het 
welzijn en de toekomst van een kind. (voedsel, onderdak, kleding, medicatie, 
onderwijs en vooral liefde). En op incidentele basis het verstrekken van noodhulp 
zoals water, voedsel en medicatie. 
Meer lezen: www.hartvoorkinderen.nl  
  

http://www.kerkinactie.nl/kerknoordghana
http://www.hartvoorkinderen.nl/wat-wij-doen


Collectedoelen december 
 
1 december  -  Stichting Hulp Vervolgde Christenen 
Bondgenootschap betekent dat je niet alleen bent. Zélfs als je alleen bent. Dat er 
iemand aan je denkt. Zélfs als iedereen je vergeet. Dat er mensen van je 
houden. Zélfs als iedereen je haat. 
Het betekent dat er iemand is die méélijdt en die je helpt. Iemand die 
daadkrachtig ondersteunt bij de soms onmogelijke opgaven van het leven. 
Christen zijn – bijvoorbeeld - terwijl de dood dreigt. Overleven zonder eten. 
Evangeliseren in het hol van de leeuw. Voor je gelijk pleiten, terwijl 
onrecht regeert. Een kerk bouwen zonder middelen. Opgroeien zonder ouders en 
zonder geld. Dat kunnen de opgaven zijn van vervolgde christenen. HVC doet er 
alles aan om daar waar mogelijk een helpende hand te bieden. Christenen in 
vervolging helpen, zit in onze genen.  
Meer lezen www.stichtinghvc.nl 

8 december  - Diaconaal werk van eigen gemeente                                                                             
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk van 
de eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf. 

15 december  - Diaconaal werk van eigen gemeente  
De collecteopbrengst van vandaag komt ten goede aan het diaconaal werk 
van de eigen gemeente voor hulp aan mensen dichtbij en veraf. 
 
22 december - Leger des Heils, buurthuiskamers 
In Nederland voelt 1 op de 10 mensen zich eenzaam, en dit aantal zal helaas 
verder toenemen door o.a. energiecrisis. Weinig inkomen, slechte gezondheid of 
echtscheiding zijn oorzaken waardoor volwassenen en kinderen zich eenzaam 
voelen, met alle gevolgen van dien.  
Door heel Nederland hebben we buurthuiskamers die bedoeld zijn voor de directe 
omgeving en toegankelijk voor iedereen. Doel is om mensen uit een sociaal 
isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Tegelijkertijd is het dé plek 
waar buurt- bewoners elkaar leren kennen en de buurt versterkt wordt. Mensen 
kunnen er terecht voor een maaltijd of spelletje, hulpvragen, een gesprek over 
zingeving of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Aangevuld met lokale activiteiten 
zoals huiswerkbegeleiding of muziekles voor kinderen. 
Gezien de nood en groeiende vraag willen we de komende jaren het aantal 
buurthuiskamers uitbreiden. Dit kan alleen met de steun van kerken en 
donateurs. Meer lezen www.legerdesheils.nl 
 
24 december - Kerstpakketten minima Heteren                                                                                          
De collecte van vanavond is bestemd voor een gezamenlijk initiatief van de drie 
kerken in Heteren. In  2011 hebben de R.K. Caritaswerkgroep en de beide 
protestantse diaconieën besloten om aan het eind van het jaar, met instemming 
van betrokkenen, een kerstpakket te schenken aan financieel kwetsbare 
gezinnen in het dorp Heteren. 
 
25 december - KIA, In actie voor kinderen in de knel 
Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze 
wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand 
die hen beschermt. 
Kerk in Actie komt voor hen op. Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare 



kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte! In de 
loop van 2024 maken we via de website en op andere manieren bekend welk 
kinderproject het meest urgent en daarom het kerstproject van 2024 wordt.  
Meer lezen: www.kerkinactie.nl/kerst  
 
29 december - Citypastoraat de Herberg                                                                                                                                                                                
Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek wil als verlengstuk 
van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke 
begeleiding bieden aan mensen die, om wat voor reden dan ook, even afstand 
willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op 
levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.  
Meer lezen www.pdcdeherberg.nl 

http://www.kerkinactie.nl/kerst

	24 december - Kerstpakketten minima Heteren                                                                                          De collecte van vanavond is bestemd voor een gezamenlijk initiatief van de drie kerken in Heteren. In  2011 hebben de ...

