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                                                                                     Orde van dienst 
    
Orgelspel  
Consistoriegebed 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst  
(t.a.v. mededelingen : aansluitend op welkom  -óf-  vóór de collecte; door voorganger en ouderling in overleg te 

bepalen)  

Voorbereiding 
• Intochtslied: 212:1,2,3 (we gaan staan) 
• Groet:  Voorganger: "De Heer zij met u"              Gemeente: "Ook met u zij de Heer!" 
• Bemoediging : 
• Voorganger: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige 

                    Die hemel en aarde gemaakt heeft 
                    Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
                    en niet loslaat het werk dat zijn hand eens begon.  

• Antwoordlied: 212: 4 en 5 
• Gedicht: Luisteren – Leo Buscaglia          
• Glorialied: 718  

Gesprekje met kinderen door leiding KND (de kinderen gaan hierna, nadat één van hen, hun eigen kaars heeft 
aangestoken, onder begeleiding naar de kindernevendienst) 

Dienst van het Woord 
• Lezing 1: 1 Johannes 3:18-24 (let op! Dit is niet het evangelie van Johannes, maar de eerste brief.) 
• Lied: 925 (3x) 
• Tekst: Waag te durven, durf te wagen, van Karel Eykman (zie bijlage) 
• Lied: 793   
• Overdenking 

Dienst van het Antwoord 
• Kort meditatief orgelspel 

   
 Kinderen komen terug uit de kindernevendienst  
 

Dienst van de gebeden 
• Dankgebed, Voorbeden 
• Stil gebed en Onze Vader  
• Mededelingen door de ouderling van dienst  
 (hier of aan het begin door voorganger en ouderling in overleg te bepalen) 
• Inzameling van de gaven 
• Slotlied: 695:1,2,3 
• Wegzending en zegen 
• Slotlied: 695:4 en 5 
• Orgelspel 
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Tekst: Waag te durven, durf te wagen, van Karel Eykman 
 
Zaai je pas je zaadjes als je zeker bent van regen? 
Zo kom je nooit aan mooie bloemen toe. 
Wie niemand vertrouwt, komt ook niemand tegen 
maar komt tot niets en wordt toch moe. 
 
Beter een gok wagen, dan geen risico genomen. 
Bedenk wel: wie niet waagt die niet wint. 
Je kan in je leven veel verder komen 
als je niet weet waaraan je begint. 
 
Beter iets doen, dan alleen maar gedachten. 
Beter proberen dan ‘begin er niet aan’. 
Beter geloven, dan af blijven wachten. 
Beter op weg gaan, dan stil blijven staan.  
 
Durf je niet te geloven zonder zeker te weten?  
Zo kom je nooit ergens en kom je nergens terecht. 
Je kunt al je zekerheden beter vergeten; 
waarin je gelooft gebeurt dan in het echt. 
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