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Startzondag  

‘Feest!’ 
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Vooraf is er koffie, thee en lekkers 

 

We oefenen: lied 185 (pagina 8-9) 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied: 280: 1, 5 en 7 

 

 

Onthul ons dan uw aangezicht, 

uw naam, die mét ons gaat 

en heilig ons hier met uw licht, 

uw voorbedachte raad. 

Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 

tot alles is volbracht. 

 

 



4 
 

Bemoediging en groet: 

 

Vg.: De Heer zij met u. 

Gem.: OOK MET U ZIJ DE HEER. 

Vg: Onze hulp is de Naam van de Eeuwige 

Gem.: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

Vg.: Die trouw blijft en ons niet loslaat. 

Gem.: LAAT ONS ZIEN MET NIEUWE OGEN, 

 RAAK ONS AAN MET UW GEEST! 

 AMEN 

 

Inleiding 

Gebed 

Zingen: 150A 
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Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 

Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 

Met elkaar er een feest van maken…! 

 

Zingen en dansen: lied 839 

 
 



6 
 

 

 

Refrein  
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Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.  

Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.  

Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.  

Ik danste het lied van gerechtigheid.  

Refrein  

De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.  

Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.  

Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,  

de dans van de schepping, de dans van trouw.  

Refrein 

 

Schriftlezing: Lukas 15: 11-32 (uit de Bijbel in gewone taal) 

 

Zingen: Lied 185: 1 en 2 
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Vertelling en overdenking: Feest?! 

Over de verloren zoon èn zijn broer en moeder en vader 

 

Zingen: Lied 896 

 

 

Als zo de mensen leven en zoeken is hun lot  

en vinden is hun zegen: hoeveel te meer dan God. 

Hij ziet ons al van verre, omdat Hij ons bemint  

en liever dan de sterren is Hem een mensenkind.  

En voordat wij Hem zoeken zijn wij gezocht door Hem  

en nu wij om Hem roepen geeft Hij ons deze stem.  

En wie het wordt gegeven bespeurt Hem overal  

in woorden allerwegen, in mensen zonder tal! 
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Gebeden 

besloten met gezongen Onze Vader (lied 1006) 
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Inzameling van de gaven 

Slotlied: 423: 2 en 3 

 

Voor alle mensen op onze weg: 

vrede en goeds in elk huis! 

Voor al wie kwamen onder dit dak: 

Ga met God! 

Vaya con Dios en à Dieu! 

 

Heenzending en zegen 

Gezongen ‘amen’ 
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U/jij bent van harte uitgenodigd  

het feest in de Vloedschuur  

nog even voort te zetten  

onder het genot van een hapje en drankje! 

 

 


