Tel.nr. Vloedschuur: 026 4720077 &

De Vloedschuurgemeente

Orde van dienst
Protestantse gemeente te Heteren

Thema: jouw ongeluk is mijn geluk.

Toelichting op het thema: iemand vertelt over haar behandeling van borstkanker. Ze moppert over de
onzorgvuldigheid van de afspraken in het ziekenhuis. Om zichzelf vervolgens tot de orde te roepen: wat zit ik te
zeuren? In de wachtkamer zaten jonge kinderen die zwaardere behandelingen moesten ondergaan dan ik. Het
klonk heel invoelend en genereus van deze vrouw. In feite gebruikt ze het zwaardere van anderen om haar eigen
leed te verzachten. Is dat invoelend?

Orgelspel

Consistoriegebed

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

(t.a.v. mededelingen : aansluitend op welkom -6f- véér de collecte; door voorganger en ouderling in overleg te
bepalen)

Voorbereiding

Intochtslied: lied 217: 1, 2, 3 en 4 (we gaan staan)
Groet: Voorganger: "De Heer zij met u" Gemeente: "Ook met u zij de Heer!"
Bemoediging :
Voorganger: Onze hulp is de Naam van de Heer

Die hemel en aarde gemaakt heeft

Die trouw blijft tot in eeuwigheid

en niet loslaat het werk van zijn Hand.
Kyriegebed: (met lied 367¢ als acclamatie)
Glorialied: 655: 1,2 en 3
Gesprekje met kinderen door leiding KND (de kinderen gaan hierna, nadat één van hen, hun eigen kaars heeft

aangestoken, onder begeleiding naar de kindernevendienst)

Inleiding op de dienst
Orgelspel (kort)

Dienst van het Woord
Lezing 1: Prediker 7,15-24 (vertaling Drijvers en Hawinkels)

Hoe vaak heb ik niet gezien,
in de dagen dat ik van lucht leefde,
dat een rechtschapene rechtschapen en wel
naar de bliksem gaat en dat
een verdorvene verdorven en wel
een lang en gelukkig leven leidt.

Overdrijf niet met rechtvaardig
en verstandig te zijn: de verhoudingen
uit het oog te verliezen
is nergens goed voor.
Overdrijf niet met wandaden te stellen
of volgens waanideeén te handelen: een
voortijdige dood sterven is nergens goed voor.
Om het ene te doen, hoef je het andere
niet te laten. Wie God eerbiedigt,
houdt voeling met alles wat er bestaat.
Een verstandig mens heeft meer
aan zijn wijsheid dan aan tien kruiwagens
in het stadsbestuur.
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En verder is er geen mens ter wereld
Protestantse gemeente te Heteren

zo rechtvaardig dat hij enkel
maar goed doet, en nooit eens
een steekje laat vallen.

Let ook niet al te zeer op
wat er allemaal gezegd wordt; het zou er
nog wel eens op kunnen uitdraaien, dat je
je mindere jou een nul hoort noemen, - je zou
nog vergeten hoe vaak je ook zelf
anderen een nul hebt genoemd.

Al deze dingen heb ik uitgeprobeerd
in de hoop tot verstandige gedachten te
komen, met de uitgesproken bedoeling
een verstandig mens te worden, maar echt,
zo ver is het nog lang niet. Alles
wat er is staat ver van ons af, en
onpeilbaar, onpeilbaar is de werkelijkheid, -
wie durft te beweren, dat hij er met zijn
verstand bij kan?

Lied: 807:1,2en3

Lezing 2: Romeinen 7, 19-25
Lied: 139:1en 14

Een uitleg

Dienst van het Antwoord

Kort meditatief orgelspel
Antwoordlied: 695
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Dienst van de gebeden
Dankgebed, voorbeden (mogelijk met gezongen responsie vanuit liedboek),
Stil gebed en Onze Vader
Mededelingen door de ouderling van dienst
Inzameling van de gaven
Slotlied: 825:3,4en5
Wegzending en zegen (besloten met een gezongen “Amen”
Orgelspel
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