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Bij het passiespel ‘Beelden wijzen ons de weg’ 

In dit passiespel wordt het verhaal van het lijden en de opstanding 
van Jezus verteld. De gesproken tekst wordt ondersteund door 
liederen, die verschillende perspectieven van het verhaal belichten. 
Daarnaast beelden de deelnemers momenten uit het verhaal uit als 
‘levende standbeelden’. We kijken dus een stukje terug naar de 
afgelopen Stille Week, maar komen uit bij ‘Nieuw leven, door God 
aan ons gegeven!’ 
 



Muziek 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

Aanvangslied: De Heer is waarlijk opgestaan 

Refrein: 

De Heer is waarlijk opgestaan, 

halleluja! 

1. Jezus deed de dood teniet. 

Zing daarom het hoogste lied. Refrein 

2. Vrouwen uit Jeruzalem 

kwamen vroeg en zochten Hem. Refrein 

3. En hoe groot was hun verdriet, 

want zij vonden Jezus niet. Refrein 

4. Maar een engel sprak hen aan: 

‘Die gij zoekt is opgestaan.’ Refrein 

7. ‘Zoekt Hem bij de doden niet, 

maar zing mee het hoogste lied.’ Refrein 

Groet en gebed: 

V: De Heer met u allen. 

A: ZIJN VREDE MET U. 

V: Gezegend Gij, 

 die de morgen ontbood 

 en het licht hebt geroepen 

A: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT. 



V.: Die de weg van uw Zoon 

 hebt bekroond met uw liefde: 

A: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT. 

V: Lijf ons in in zijn leven, 

 maak ons één tot zijn lichaam: 

A: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT. 

V: Geef ons oog voor elkaar 

 en zicht op uw Rijk: 

A: DAT WIJ LEVEN IN UW LICHT. 

V: en met Christus opgestaan. 

A: AMEN. 

 

Inleiding 

Gebed om ontferming 

Glorialied: 624: 1 

1. Christus, onze Heer, verrees, 

halleluja! 

Heilige dag na angst en vrees, 

halleluja! 

Die verhoogd werd aan het kruis, 

halleluja, 

bracht ons in Gods vrijheid thuis, 

halleluja! 

 

 



Passiespel: Beelden wijzen ons de weg  

 

Lied: Beelden wijzen ons de weg 

Beelden wijzen ons de weg 

naar het licht, een nieuwe morgen. 

Acht keer stilstaan, tot je zegt: 

Zie je, God zal voor ons zorgen. 

Eerste statie: De hogepriesters en farizeeën  

Tweede statie: De mensen onthalen Jezus vrolijk in Jeruzalem 

Derde statie: Jezus en zijn leerlingen  

Lied: Ik ben 

Ik ben voor jou een nieuwe naam. 
Ik ben je God en hier vandaan 
ga ‘k als je schaduw met je mee 
door de woestijn en door de zee. 
 
Ik ben er als het leven lacht. 
Ik ben er voor je in de nacht. 
Ik ben er in je hoogste lied. 
Ik ben er als je ’t niet meer ziet. 

 
Ik ben de weg waarop je gaat. 
Ik ben er zelfs ten einde raad. 
Ik ben gegeven als je brood. 
Ik ben in leven en in dood 
je vriend. 

 
Vierde statie: Het verraad 
 



Vijfde statie: In de hof 
 
Lied: Naar wie zoek je 
 

Naar wie zoek je en wie vind je 
in het donker van de nacht? 
Zoek je leven, zoek je dood, 
vind je wat je had verwacht? 

 
Wat geloof je en wat hoop je 
van de man uit Nazareth: 
neemt hij wapens in zijn hand, 
komt hij krachtig in verzet? 
 
Naar wie zoek je en wie vind je: 
Gaat hij weerloos met je mee? 
Hij zal leven, is niet bang - 
God gaat altijd met hem mee. 

 
Zesde statie: De verloochening 
 
Zevende statie: Pilatus twijfelt 
 
Lied: Met zweet in zijn handen 
 
 Met zweet in zijn handen, met knarsende tanden 

pendelt hij tussen geweten en macht. 
Schaamte en schande, het ligt in zijn handen; 
kijk hem: de wroeging, de zwetende kracht. 
Pilatus, hij aarzelt, hij weet het niet meer. 
Wat moet je aan met een levende Heer? 

 



Met zwaaiende vuisten, met woedende knuisten 
schreeuwen de mensen om dood en verderf. 
‘Pak die verguisde, het enige juiste 
voor zo’n figuur is dat hij voor ons sterft!’ 
Pilatus, hij aarzelt, hij weet het niet meer. 
Wat moet je aan met een levende Heer? 
 
Onzekere ogen, het recht wordt verbogen. 
‘Zeg toch iets man, wat verwacht je van mij? 
In mijn vermogen ligt echt, ongelogen: 
Houd ik je vast of laat ik je toch vrij?’ 
Pilatus, hij aarzelt, hij weet het niet meer. 
Wat moet je aan met een levende Heer? 

 
 

Achtste statie: 

Van verdriet naar vreugde! 

Lied: Nieuw leven 

Nieuw leven, gegeven 

door woorden die soms even 

je raken en verwarmen, 

je troosten en omarmen, 

ze zijn voor jou geschreven. 

 

Project van de kindernevendienst en zingen projectlied 

Een nieuwe dag, een nieuw begin  

van hoop en van verwondering. 

Het is weer licht, kijk om je heen:  

God laat de mensen niet alleen. 



De steen is weg, het graf is leeg,  

zing mee met ons want Jezus leeft!  

Nu is het feest voor jou en mij  

want Gods verhaal gaat nooit voorbij. 

 

De kinderen gaan naar de nevendienst 

Schriftlezingen: 

Genesis 2: 4-8 

Johannes 20: 1-18 

Lied: 631: 1, 2 en 3 

 

 



2. Zij die zich als eersten buigen 

over leven in haar schoot 

zijn op Pasen kroongetuigen 

van nieuw leven uit de dood. 

Vrouwen hebben Hem ontmoet, 

weten zich bevrijd voorgoed. 

3. Uit een sprakeloos verleden 

weggeschoven, ongehoord, 

wordt een nieuwe tuin betreden, 

open is de laatste poort, 

sluiers worden weggedaan: 

Het is tijd om op te staan.  

 

Overdenking 

Muzikaal intermezzo 

Lied: 625 

 



2. Onder steen bedolven  

lijkt de liefde Gods.  

Rest haar niets dan rusten  

in de harde rots?  

Diep in het graf  

is Hij de weg gegaan  

van het zaad dat stervend  

nieuw ontkiemt tot graan.  

3. Zaad van God, verloren  

in de harde steen  

en ons hart, in doornen,  

vruchteloos alleen - 

heen is de nacht,  

de derde dag breekt aan. 

Liefde staat te wuiven  

als het groene graan. 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: 634 

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer,  

U zij de victorie, U zij alle eer! 



2. Licht moge stralen in de duisternis,  

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.  

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,  

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht. 

U zij de glorie, opgestane Heer,  

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Heenzending en zegen 

besloten met gezongen ‘amen’ 

Muziek 

 

 

 

 

 

GEZEGEND PASEN ! 
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